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OOG-RADIO: INTERVIEW REDACTIE HET HOGERE NOORDEN
Ernst Gonlag: "Morgenavond wordt in Huize Maas de bundel Her Hogere
Noorden gepresenteerd. Deze bloemlezing met werk van in Groningen woon-
achtige dichters wordt overhandigd aan Kees Stip. Her Hogere Noorden is
samengesteld door de Groninger dichters Bart Droog, Ruben van Gogh en
Karel ten Haaf. Zij selecteerden werk van bekende dichters als Rutger Ko-
pland, Kees Stip en van minder bekende dichters als Albertina Soepboer,
Ronald van Ohlsen en De Dichters uit Epibreren. Bart Droog zit nu naast
mij, hij is te gast in de studio. Straks trouwens de andere twee samenstellers.
Bart, misschien wel aardig ter introductie om allereerst iets voor te dragen
uit die bundel.”

Droog: 'Dan wil ik beginnen met een gedicht van Johan van Delden, een
van de oudere deelnemers aan de bundel. Hij is geboren in Beerta in 1919.’
Gonlag: "Zou je dat nog even opnieuw kunnen zeggen, want volgens mij is
dat even niet overgekomen.’

Droog: ’Een gedicht van Johan van Delden, geboren in Beerta 1919. Zijn
eerste boekje kwam in 1941 uit. Vooral in de streek rond Delfzijl en Appin-
gedam is hij heel erg bekend. Hij gold ook wel als een van de Groninger
Vijftigers. Zijn gedicht is een overzicht van de hele eeuw. Ik vind het zelf erg
aangrijpend. Ik moet er soms van gaan huilen als ik het lees. Dat is geen
gekheid: "Kleur’ (volgt gedicht "Kleur’ van Johan van Delden, te lezen in Het
Hogere Noorden, bladzijden 38 en 39).’

Gonlag: "Een gedicht van Johan van Delden uit de bundel Het Hogere Noor-
den. Heeft hij dit nu speciaal geschreven voor deze bundel?’

Droog: ‘Deze was eerder gepubliceerd in 1989, geloof ik. Ik kan wel even
checken... uit Wisselend bewolkt - gedichten, Amsterdam, 1989. Verrek, ja.’
Gonlag: "Waarom spreekt dit gedicht jou zo aan?’

Droog: ’Johan van Delden is 78. In dit gedicht wordt een beschrijving van
de hele eeuw gegeven, ook aan de hand van kleuren die hij heeft meege-
maakt. Dat vind ik erg Mooij.’

Gonlag: "Wat ook opvalt bij het lezen en het doorkijken van de bundel is
dat vrij veel gedichten gaan over Groningen zelf. Is dat ook een beetje de
bedoeling om die gedichten te selecteren?’

Droog: *Dat hebben we eigenlijk juist proberen te vermijden. Het thema van
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Het Hogere Noorden was Het Hogere Noorden. Dat is dus iets veel groters dan
alleen Groningen of Noord-Nederland, want als we wel wezen is Groningen
eigenlijk Groningen, Friesland en Drenthe. Dat zie je ook aan de mensen die

in de bundel staan: ze wonen wel in Groningen, maar procentueel gezien -

komen de meesten uit Friesland, en ook een hele zwik uit Drenthe. Het
Hogere ja,... het betekent niks, maar het is dus niet dat het alleen maar over
wierden en het wad gaat. Dat is erg vervelend, als het daar alleen maar over
gaat. Het komt er wel steeds in terug, maar het is niet het centrale element,
het landschap. Het is meer wat daar boven zweeft...’

Gonlag: *Juist.’

Droog: "De suikerbietengeur bijvoorbeeld...’

Gonlag: "Zo meteen gaan we het even hebben over de samenstellers van de
bundel en de thema’s die er in voor komen. Allereerst even over die lay-out.
Ik kreeg het boekje vanmiddag in mijn handen gedrukt en daar stond weer
die Martinitoren voorop. En dan denk ik bij mezelf: waarom nou niet iets
anders?’

Droog: "De Martinitoren staat er al erg lang, en blijft er vermoedelijk ook
nog erg lang staan, tenminste als dat rare plan van de gemeenteraad niet
doorgaat om dat ding te slopen.

Je had natuurlijk ook de schoorsteenpijpen kunnen nemen, maar die gaan
binnenkort plat, dus dan is het boekje direct achterhaald. Je had ook een
hoogspanningsmast kunnen gebruiken, maar hoelang die krengen nog blijven
bestaan is de vraag. Of een boortoren, maar het gas is binnenkort ook op.
Dit is gewoon een symbool van eeuwigheid, waar we voor gekozen hebben,
en ook herkenbaarheid.’

Gonlag: "Nou, dat is het zeker. Hebben de meeste dichters die erin staan nu
speciaal geschreven voor deze bundel, of komt het uit oud werk?’

Droog: ’Ik denk dat driekwart het speciaal voor de bundel geschreven heeft.
Maar we hebben aan iedereen meer gedichten gevraagd, om daar weer de
Mootjste uit te selecteren. Dus het kon gebeuren dat mensen iets speciaals
hadden geschreven wat wij niet Mooi] genoeg vonden, dus geweigerd heb-
ben, waardoor we onverhoopt op iets wat al eerder gepubliceerd was kwa-
men. We wilden het zo Mootj mogelijk maken.’

Gonlag: ’Een aantal zeer gerenommeerde dichters hebben iets bijgedragen
aan deze bundel. Er zijn gedichten opgenomen van de wat jongere dichters
van de zogenaamde Groninger School. Wat is die Groninger School?’

Droog: "Daar mag ik geen uitlatingen over doen.’

Gonlag: "Waarom niet?’

Droog: ’Een van de kopmannen van de Groninger School die later in het
programma aan het woord komt is tevens de woordvoerder.’

Gonlag: *Dan laten we het aan hem over.’

Droog: Daar wil ik, nee...’

Gonlag: °’Is er behalve de overeenkomst dat ze allemaal in het noorden
wonen, s er nog een bepaalde overeenkomst tussen alle dichters>

Droog: "Helder taalgebruik. Sympathieke mensen, lieve mensen en ook heel
erg Mooyj.’

Gonlag: *Ook mooie mensen? Dat moet je er dan maar even zelf bij beden
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ken bij die gedichten. Ik vraag me af, is er ook nog echt gestreden om wie
als eerste in die bundel mocht? Met het eerste gedicht?’

Droog: *Gestreden? Nee. Nee, het was eigenlijk direct duidelijk.’

Gonlag: "Het is Remco Ekkers geworden.’

Droog: 'Dat kwam ook mede door de titel van zijn gedicht: "Deur’. Dat
slaat dan weer een beetje terug op The Doors ook. Als in *wij openen de
deuren van perceptie’. De deur gaat open en “happa!’ daar heb je de bundel.
Da’s erg Mooy).”

Gonlag: ’Er is in Café Koekkoek al geruime tijd een succesvol literair cafe.
Je noemt het zelf geloof ik het grootste literaire café in de Benelux of zelfs in
Europa.’

Droog: "Niet het grootste, maar wel het enige nachtpodium. Er zijn cafés
waar meer bezoekers op af komen. Het is het enige podium waar dichters
betaald kunnen optreden, elke week, elke woensdagnacht, nu al vijftig keer.
En zo ver ik weet - en ik treed zelf veel op in de Benelux - heb je dat ner-
gens anders. In Amsterdam heb je Hotel Winston, maar daar hebben ze geen
geld voor de mensen, dus dan is het in principe alleen maar interessant voor
mensen die in Amsterdam wonen, die hoeven niets te betalen.’

Gonlag: "Maar dichters gedijen goed in het Noorden, zou je dat kunnen
zeggen?’

Droog: "Heel goed.’

Gonlag: ’Is dat altijd zo geweest, of is dat de laatste tijd dat het echt beter
wordt?’

Droog: "Poe, daar weet ik gewoon te weinig van af, van het verleden.’
Gonlag: ’Je hebt prachtig cijfermateriaal verzameld van alle dichters die
meedoen. In totaal gaat het om 38 die in totaal 1672 jaren zijn. Dat is een
doelstelling geweest?’

Droog: *Dat was het streven ook. Dus daarom zijn een paar mensen buiten
de boot gevallen.’

Gonlag: *Wie zijn dat bijvoorbeeld?’

Droog: 'Dat was Rawie. Als we die hadden opgenomen dan was die leef-
tiyd...

Gonlag: *Dan zit je in de achttiende eeuw, he?’

Droog: 'De man is zo oud, dan zaten we in de 2000, dus...’

Gonlag: "Maar de meeste dichters die zijn opgenomen, het grootste gedeelte
komt niet uit Groningen, zijn er niet geboren.”

Droog: ’Sterker nog, 86,8 procent van de dichters zyn allochtoon in de
provincie.’

Gonlag: 'Kijk eens aan.’

Droog: *Waarvan het grootste deel relatief uit Friesland komt, 18,32 procent,
en het meest merkwaardige daarvan is dat het grootste gedeelte daarvan uit
het gehucht Sint Jacobiparochie afkomstig is.”

Gonlag: *Hoe is dat mogelijk?’ Is dat zo’n dichtersdorp?’

Droog: Tk heb geen idee. Tk heb het aan Albertina Soepboer gevraagd -
zeker op Fries gebied weet ze alles op literair vlak - en die was ook met
stomheid geslagen. Sint Jacobiparochie is een gehucht van twee huizen en
een put, aan de Waddendijk. Maar dat bracht me op nog iets anders. Er staan
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totaal geen dichters uit Zeeland en uit Flevoland in. Toen dacht ik eerst dat
dijken slecht zouden zijn voor het opvoeden van dichters, maar Sint Jacobi-
parochie blykt ook achter een dijk te liggen, dus die gedachte ging mank.
Toen kwam ik erachter dat de gemiddelde leeftijd precies 44 jaar is. 1997 -
minus 44 1s 1953. De Watersnoodramp! In Zeeland is in dat jaar een vreselij-
ke ramp gebeurd, alle zuigelingen die eventueel dichter hadden kunnen
worden zijn verzopen.’

Gonlag: "Prachtige cijfers. Morgen ga je nog meer over die cijfers vertellen
tiydens de presentatie van de bundel Het hogere Noorden in Huize Maas.
Bart, bedankt. Zo meteen de twee andere samenstellers. Allereerst weer
muziek: Herman Brood en Jules Deelder met het nummer ’Oh kut’. Waar
zou dat over gaan? Inderdaad, vyftig keer kut.’

Brood & Deelder: muzikaal poétisch intermezzo.

Gonlag: *Allemaal eenlettergrepige synoniemen voor het vrouwelijke private
part van de CD Vijftig van Herman Brood en Jules Deelder: *Oh kut.” Ehm,
de andere twee samenstellers van de bundel Het Hogere Noorden zijn inmid-
dels aangeschoven, dat zijn Ruben van Gogh en Karel ten Haaf. Welkom.’
Van Gogh & ten Haaf: "Dank je wel.’

Gonlag: "Hoe hebben jullie nu die dichters geselecteerd voor deze bundel?’
Ten Haaf: "We zijn er vanuit gegaan dat we zoveel mogelijk dichters die in
Groningen wonen in die bundel moesten krijgen. Dus we hebben gekeken
welke mensen er al gepubliceerd hadden. Die hebben we vervolgens allemaal
aangeschreven en van de meeste mensen kregen we daarna inzendingen
binnen.’

Gonlag: ’Is het zo, Ruben, dat er een aantal mensen gewoon ook te licht
zijn bevonden?’

Van Gogh: *We hebben een bundel samengesteld met als titel Her Hogere
Noorden. En een aantal gedichten viel niet binnen het concept van Her Hoge
re Noorden, die we dus niet geschikt hebben bevonden.’

Gonlag: "Waarom waren ze niet geschikt?’

Van Gogh: ’Je hebt natuurlijk altijd mensen die beter zijn. De ene valt wel
te genieten, of ’te genieten’, dat is ook weer te zwaar...we hebben keihard
cijfers gegeven aan de gedichten en daardoor zijn er een aantal uitgevallen.”
Gonlag: "Hoe is het idee ontstaan?’ :
Van Gogh: Tk denk dat het al een paar jaar geleden begonnen is met D
smaak van Groningen, ook bij uitgeverij Passage, dat was een overzicht was
allerlei kunstvormen en -stromingen in de stad.”
Ten Haaf: *De meest directe aanleiding was dat er -ik geloof twee jaar gele
den - een bundel met proza van jonge Groninger schrijvers uitkwam,
Het grootste deel van de mensen in die bundel die kwam wel uit Groa
oorspronkelijk, maar woonde inmiddels in Amsterdam. Dus we &
zolets van, ja zoiets kunnen we ook wel met poézie gaan doen. Het =
leuk 1dee, maar dan moeten we dus wel zorgen dat die mensen in Gros
wonen, want de meeste kritiek op dat boekje 050 - daar gingen ze niet e
inhoudelijk op in - was ’o ja, leuk, Groningers uit Amsterdam’.” :
Van Gogh: "Dus dit zin dan allemaal Groningers uit Groningen.”
Ten Haaf: "Misschien wel Amsterdammers uit Groningen.”
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Van Gogh: ’Als je Barts verhaal goed gehoord hebt dan voornamelijk al-
lochtone Groningers in Groningen.’

Gonlag: 86 Procent. Morgen kun je die cijfers allemaal in Huize Maas gaan
beluisteren. Zo straks hadden we het even over Jean Pierre Rawie. Afgekeurd .
omdat hij te oud zou zijn, dan kom je niet op 1672 uit. Wat is nu het echte
verhaal, want het gerucht gaat dat hij zichzelf te goed vond.’

Van Gogh: "Nee, hij heeft gewoon gezegd dat hij niet meedeed aan bloemle-
zingen.’

Ten Haaf: ’Op zich wilde hij wel mee doen aan bloemlezingen, en als het
een thematische bloemlezing was geweest had hij het wel gedaan, maar
volgens mij is het een thematische bloemlezing. We hebben in de eerste brief
gevraagd rond het thema Het Hogere Noorden. Maar hij zegt van *ja, ik voel
me geen Groninger, dus ik ben geen Groninger dichter. Ik ben een dichter
die toevallig in Groningen woont, en daarom wilde hij niet meedoen.’

Van Gogh: "Dat is wel jammer, want zoals we net gehoord hebben, al die
dichters wonen toevallig in Groningen.’

Gonlag: °Hij zou er eigenlijk wel in moeten staan. Maar goed, hyj wil dus
niet. Morgen de presentatie.’

Ten Haaf: *De bundel is er niet minder Mooy om, hoor.’

Gonlag: "Neeneenee, zeker niet. Morgen de presentatie van de bundel Her
Hogere Noorden. Wat gaat er morgen allemaal gebeuren? Van wie kunnen we
optredens verwachten?’

Van Gogh: ’Iets van driekwart van de dichters zal zowiezo aanwezig zijn, en
daarvan heeft driekwart ook te kennen gegeven op te gaan treden. Een groot
gedeelte dus, in ieder geval de complete redactie. Dat is al 100 procent van de
redactieleden.’

Gonlag: "Dat zijn er drie. Jullie zullen dus inderdaad acte-de-présence geven.’
Ten Haaf: *Zeker. Ruben helemaal. Hij gaat het geheel presenteren.’

Gonlag: "En dat kan Ruben heel goed. Het wordt een avondvullend pro-
gramma. Karel, jij hebt nog één gedicht uitgezocht om voor te dragen. Het is
van Jacob Moerman Waarom wil je dit gedicht voordragen?’

Ten Haaf: ’In de eerste plaats omdat Jacob Moerman morgen zelf niet wil
voordragen. Daar heeft hij geen zin in. Ik weet niet of dat podiumvrees is of
wat dan ook. In de tweede plaats is het een bijzonder grappig gedicht en het
gaat ook nog over de inleider van de bundel Gerrit Komrij. Die heeft een
prachtig voorwoord geschreven, en Jacob Moerman heeft een gedicht over
Gerrit Komrij: "De dichter de bloemlezer’ (uit Her Hogere Noorden, bladzijde
35).

Gonlag: *Jacob Moerman, uit de dichtbundel Her Hogere Noorden. Morgen
dus de presentatie vanaf acht vur in Huize Maas. Waar kunnen de mensen de
bundel kopen?’

Van Gogh: "Natuurlijk op de presentatie zelf, en verder in de zogeheten
BeeBees, de Betere Boekhandels.’

Gonlag: "Met welk prijskaartje eraan vast?’

Van Gogh: "Negenentwintig gulden negentig, als ik het wel heb.’

Ten Haaf: "Negenentwintig gulden vijftig, volgens mij.”

Van Gogh: O, kijk eens aan!’
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Gonlag: 'Dat scheelt weer een paar centen. Ruben en Karel, heel erg be-
dankt en veel succes morgen.’

(Exit, OOG-radio, 9-9-97)

HET HOGERE NOORDEN
(voordrachten van dichters uit Hetr Hogere Noorden: onder andere Hannie

Rouweler, Max Niematz, Ruben van Gogh, Bart FM Droog.
(Matthijs Deen, Radio Noord, 10-9-97)



